
De natuur maakte zich al op voor een vroege bloei en plotseling was daar toch nog de winter. Een dik pak sneeuw en extreme kou
zorgde voor overlast maar ook voor prachtige, oogstrelende plaatjes in Noordoost Friesland. Nog even nagenieten………………….

Winter

Het witte land
in vastgevroren stilte,

sneeuw die
’t kale hout omarmt.
Mystieke beelden

als ijskristallen
de ogen

doen glinsteren
en schoonheid

’t hart verwarmt.

Vorstelijke natuur
regeert over

ongeschonden velden
onverbiddelijk en puur.

’t Friese land
draagt weer

een wintertooi
zo adembenemend

zo ontroerend mooi.
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